
Tussen de regels door 
 
    SJON 
   Jezus piet, die vrouw heb het moeilijk. 
   We motten helpen. 
 
    PIET (terughoudend) 
   Nou Sjon, ik weet het n… 
 
    

SJON (fel) 
   Elk mens heeft recht op een bestaan! 
   Kom op! Schouders d’r onder.    
 
Sjon loopt met zijn Deense dog naar de vrouw toe. Haar man maakt 
een stopgebaar naar Sjon en zijn hond. 
 
    SJON (wijst naar de hond) 

Nee, is lief. Is oké! (hij doet zijn duim omhoog) 
(buigt zich over de vrouw)Och moppie toch. Je ken 
niet zo maar op straat leggen bevallen. 
Ja, in Verweggistan, maar hier hoeft dat toch niet! 
(pakt een Marsreep uit zijn broekzak, haalt de 
verpakking half eraf en biedt het de Afghaanse vrouw 
aan) 
 

SJON (CONT.)   
Eet wat vrouw! Dat is goed voor je en ook voor de 
baby. 

 
De vrouw heeft geen belangstelling voor de Marsreep en kermt 
alleen maar. Sjon neemt uiteindelijk zelf maar een hap van de 
Marsreep omdat hij zich geen houding weet te geven. Piet komt er 
ook bij staan met zijn herdershond. De vrouw kermt steeds harder. 
 
    PIET 
   Wijffie, je moet puffen! Kijk zo: 
   F-f-f, f-f-f, f-f-f… 
 
De vrouw begint nog harder te kermen en haar man kijkt met grote 
ogen naar de honden van Piet en Sjon. Hij is bang en in paniek. 

 
EDWIN  

(gebiedend, doch vriendelijk naar Sjon en Piet) 
Ja. Zo is het welletjes. Kom mee! We laten 
het aan de vrouwen over. 


